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DE VERVOLGDE KERK LES 6    LIJDEN ALS EEN SOLDAAT 

2 TIM.1:1-2; 2 TIM.2:1-4 

KERN VAN: DE LES 

Kinderen zullen leren om zich doorheen alle omstandigheden in te zetten voor  

het werk van Christus hier op aarde. 

DOELSTELLINGEN VAN DE LES 

Kinderen zullen in staat zijn om: 

 De situatie waarin Paulus verkeerde te kunnen schetsen. 

 De ernst van de Christenvervolging in de eerste eeuw weer te geven. 

 Paulus’ aansporing in 2 Tim.2:3 aan Timotheüs te herhalen. 

 Drie kenmerken van een goede soldaat op te sommen en toe te lichten. 

MEMORIEVERS 

 
Matt.5:10 Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen:  

voor hen is het hemelse koninkrijk.  

TOEPASSINGEN 

 

 Ga na of jij een bepaalde mate van lijden om Jezus ervaart in je leven. 

 Maak een duidelijke keuze: dienen van Jezus of dienen van satan. 

 Vecht dagelijks tegen zonden en verleidingen die je belemmeren om Jezus te dienen. 

 Schrap vandaag de dingen uit je agenda die niets bijdragen tot Gods Koninkrijk. 
 

VOLGENDE WEEK 

 

LEVEN MET DE VIJAND IN DE RUG: DE VERVOLGING IN DE WESTERSE KERK 

Lees Kol.2:1-8, 23. 
 
  



 

 

 

D
E 

V
ER

V
O

LG
D

E 
KE

R
K 

LE
S 

6 


 L
IJ

D
EN

 A
LS

 E
EN

 S
O

LD
A

A
T 

©
2

0
1

3 
K

IN
D

ER
- 

EN
 J

EU
G

D
W

ER
K

 E
B

EN
H

O
U

T.
  A

LL
E 

R
EC

H
TE

N
 V

O
O

R
B

EH
O

U
D

EN
. 

 

2 

 

ACHTERGROND 

 
De brieven aan Timotheüs worden, net als de brief aan Titus, de “pastorale brieven” genoemd. Paulus schrijft 
hier persoonlijk aan de medewerkers die hem zo na aan het hart staan en zo lang met hem in de verkondiging 
van het Evangelie gewerkt hebben. De brieven bevatten aanwijzingen en instructies aan zijn trouwe 
medearbeiders. Zoals een goede herder betaamt, laat hij zijn ‘kudde’ – de Gemeente van Christus – niet 
onverzorgd achter. Timotheüs, Titus en anderen zijn door hem getraind en zij onderwijzen ook weer anderen 
en stellen overal oudsten en leiders aan, zij zorgen er voor dat er, op Paulus’ aanwijzing, (gezond) onderwijs en 
leiderschap in de gemeenten is. 
 
Over Timotheüs weten wij vrij veel – niet in de laatste plaats omdat hij ongeveer twintig jaar met Paulus heeft 
opgetrokken als evangelist – uit de Handelingen en de diverse brieven aan gemeenten en deze persoonlijke 
brieven van Paulus. Timotheüs woonde in Lystra, Hand. 16:1, zijn vader was een Griek en zijn moeder een 
gelovige (pistos  ware, oprechte, gelovige) Joodse vrouw, Eunike. Dat dit expliciet van zijn moeder vermeldt 
wordt, doet vermoeden dat zijn vader niet gelovig was. Zijn vader wordt later ook nooit meer genoemd. Zijn 
grootmoeder, Loïs, was eveneens een gelovige vrouw (2 Tim. 1:5). Hij was door de oudsten en Paulus, middels 
een profetisch woord en handoplegging, aangewezen en bevestigd (“ingezegend”) voor zijn taak (1 Tim. 4:14, 2 
Tim. 1:6). 
 
Hij vergezelde Paulus ondermeer naar Troas, Filippi, Tessalonica, Berea en Korinte. Hij schreef samen met 
Paulus de brieven aan de Tessalonicenzen en 2 Korinte. Hij was bij Paulus in Rome (eerste gevangenschap), en 
Paulus vroeg hem toen hij daar voor de tweede keer gevangen was om weer naar hem toe te komen. 
Timotheüs was als ‘gezant’ van Paulus gezonden naar verschillende gemeenten om ze op te bouwen en te 
onderwijzen zoals Tessalonica, Efeze en Korinte.  
 
Systematische vervolgingen 
Onder het Romeinse Rijk begonnen de eerste systematische vervolgingen van gelovigen. Er is een verschil 
tussen verdrukking, onderdrukking, zoals bijvoorbeeld de Farao en de Babyloniërs de Joden onderdrukten en 
systematische vervolging vanwege een geloofsovertuiging. Daniël en Jeremia waren voorbeelden van 
vervolging –in het OT vanwege hun geloof. Maar dat was geen systematische vervolging. De Romeinen stonden 
in principe bekend om hun tolerantie jegens andere geloofsopvattingen. De volkeren die ze onderwierpen 
mochten hun afgoderij blijven bedrijven, de Joden mochten hun godsdienst blijven uitoefenen. Het werd 
anders toen er Christenen kwamen; Christenen namelijk waren niet regionaal gebonden en, wat de Romeinen 
veel erger vonden, ze wilden niet meedoen aan de Keizerverering. Dit zou potentieel ontwrichtend kunnen 
werken op de Romeinse staatsinrichting en werd daarom als een gevaar gezien. Door de beschrijving van de 
vervolgingen en de verslaglegging hieromtrent weten we dat het Christendom tegen de verdrukking in bleef 
groeien en wijd verspreid raakte door het Romeinse Rijk.  
 
Paulus’ gevangenschap 
De tweede brief aan Timotheüs schreef Paulus tijdens zijn tweede gevangenschap (2 Tim. 1:12, 1:16-17, 2:9). 
De brief is persoonlijker van tint dan de eerste brief. Paulus opent nu met “aan Timotheüs, mijn geliefd kind.” 
Ook worden er wat meer persoonlijke zaken in gemeld; de gevangenschap en hoe de situatie in de gevangenis 
is – bijvoorbeeld het feit dat Paulus kennelijk niet meer in een eigen woning is gevangen gezet, maar in een 
kerker en moeilijk te vinden is voor wie hem willen bezoeken (2 Tim 1:17). Gevangenen waren nagenoeg 
rechteloos in Rome, mede omdat gevangenschap niet als straf in het juridische systeem bestond. Men kon dan 
ook jarenlang opgesloten zitten, ook als onschuldige, zonder dat deze tijd als straf werd gerekend 
(tegenwoordig wordt een dergelijke periode bijvoorbeeld afgetrokken van de gevangenschap, het zogenaamde 
‘voorarrest’).  
 
Zijn eerste gevangenschap was op grond van een beschuldiging van de overtreding van een Joodse wet of 
gebruik – in de ogen van de Romeinen totaal niet belangrijk, maar aangezien hij zich op de Keizer had 
beroepen, als Romeins staatsburger, werd zijn zaak in Rome behandeld. Zijn tweede gevangenschap was van 
een andere orde! Nadat de stad door brand verwoest was gaf Nero de Christenen de schuld hiervan1. Een 

                                                             
1 Er zijn bronnen die menen, tegen de toen heersende opvatting in, dat Nero niet verantwoordelijk was maar door het volk 

verantwoordelijk werd gehouden; hij was een zeer gehaat keizer. 
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makkelijke doelgroep: niet in aanzien, veel slaven, werklieden, Joden en niet-Romeinse burgers behoorden tot 
de Christenen. Alexander (de koperslager) had Paulus waarschijnlijk verraden en Paulus werd als een crimineel 
afgevoerd (2 Tim. 2:9, 3:14) toen hij in Troas was. Zijn winterjas, boeken en perkamenten had hij daar achter 
moeten laten. Nu Nero de Christenen de schuld had gegeven van de brand in Rome2, werd Christen zijn een 
misdaad; niet zomaar een overtreding van de Joodse regels en wetten; nee, nu was het in opdracht van de 
Keizer dat Christenen werden gearresteerd “vanwege de brandstichting,” vervolgd, gemarteld en gedood. 
Regelrechte ‘genocide’. Bekend is dat Nero zelfs zo knettergek was dat hij Christenen –ingesmeerd met pek, 
gespietst aan palen en in brand gestoken- als “verlichting voor zijn tuinen” gebruikte, terwijl hij zelf tussen de 
brandende gelovigen door, naakt, op zijn strijdwagen door de tuinen reed om te ‘genieten’ van het sterven van 
wie hij als zijn vijanden beschouwde – een duivelse man die in dienst van satan stond. Aangezien Paulus één 
van de bekendste Christelijke evangelisten en leiders was, was de arrestatie van Paulus een “grote vangst” voor 
Nero – immers, de Christelijke kerk zou daarmee – in Asia, Griekenland en Macedonië – haar leider verliezen. 
Paulus maakte zich dan ook geen illusies; hij kreeg dan wel –als Romeins burger- een proces, en bij zijn eerste 
verdediging was hij “door de Here uit de muil van de leeuw gered”, maar de uitkomst stond uiteindelijk vast: hij 
zou sterven (2 Tim. 4:6,7; 4:16-18). Hij merkt richting Timotheüs op dat alleen Lukas nog bij hem was (2 
Tim.4:10) en vraagt hem snel te komen, voor de winter, en Marcus mee te nemen. Kennelijk zou het proces zijn 
vervolg krijgen in of na de winter of het was erg koud in de kerker. Naast Lukas waren er ook de gelovigen uit 
de gemeente van Rome die Paulus bijstonden (2 Tim. 4:21). Dat Paulus zegt dat “alleen Lukas nog bij hem was” 
moet dus ook niet als een tegenstrijdigheid worden gezien, maar hij doelt hier op het feit dat van zijn 
medewerkers alleen Lukas nog bij hem was. Niet als gevangene, hij zal wellicht bij andere gelovigen onderdak 
hebben gekregen. 
 
Paulus’ aansporing 
Ondanks dat Paulus het zwaar te verduren had en ogenschijnlijk weinig goeds in het vooruitzicht had, 
reserveerde hij geen tijd tot geklaag en gejammer over de barre toestand waarin hij verkeerde. Hij had een 
duidelijke opdracht van de Heer gekregen en een duidelijke boodschap die hij alles behalve voor zichzelf wou 
houden. Daarvoor leed hij verdrukking en droeg hij zelfs “boeien als een misdadiger.” Paulus’ liefde ging uit 
naar Christus en daardoor ook “de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, 
met eeuwige heerlijkheid” (2 Tim.2:9-10). Het liefhebben van Christus door het dienen van de Gemeente was 
zijn hoogste goed, daarvoor wist hij zich geroepen (Rom.11:13; 1 Tim.2:7). Hij wist uit ervaring dat deze 
Gemeente het doelwit was van satan en niet zomaar zonder enige inspanning overeind zou blijven staan. 
Paulus was zich er terdege van bewust dat de Heer alles in handen heeft, maar wist ook heel goed dat dit de 
menselijke inspanningen niet excuseerde. Gods soevereiniteit en de inspanningen van de mens gaan in de 
brieven van Paulus steeds hand in hand (vb. Fil.2:13-14; 2 Tim.2:7). Daarom spoort hij Timotheüs ook aan om 
Gods Woord verder toe te vertrouwen aan “trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen” 
(2 Tim.2:2), zodat het Woord van God “niet gebonden” wordt (cf.vs.9). Dit verkondigen van Gods Woord zal 
niet zomaar in alle rust kunnen gebeuren, “de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij 
zou kunnen verslinden” (1 Pet.5:8). Lijden zal voor Timotheüs en de andere dienstknechten van Christus een 
onvermijdelijk iets zijn. Paulus beseft dat dit lijden niet veraf is en wil zijn “geliefde zoon,” Timotheüs er dan 
ook zo goed als mogelijk op voorbereiden, zodat hij er niet door verrast en bevangen wordt. Hij spoort 
Timotheüs aan om verdrukkingen te lijden “als een goed soldaat van Christus.” Opvallend is dat hij het lijden 
niet onder stoelen of banken schuift, maar ziet als een vaststaand iets. “Hoe je het ook zult aanpakken 
Timotheüs, je zult gaan lijden,” zegt hij vrij vertaald. Maar in dezelfde aansporing wijst hij ook al naar de 
houding die Timotheüs hoort aan te nemen bij dat lijden. In de plaats van stil te staan bij de “slachtofferrol” die 
gemakkelijk bij een vervolgd iemand kan worden geplaatst, vergelijkt hij Timotheüs’ positie in dit alles als die 
van een soldaat. Dus niet als iemand die het lijden passief ondergaat, maar wel iemand die het lijden 
doelbewust en actief trotseert.  
 
Timotheüs als goede soldaat van Christus 
Paulus roept Timotheüs niet enkel op om de Heer te dienen als een soldaat, maar tevens een goede soldaat 
van Christus. Een trouwe dienstknecht van de Heer vervult niet enkel de minimum vereisten die van hem 
verwacht worden, maar dient zijn Heer met heel zijn wezen. Uit de omschrijving van Paulus kunnen we drie 
kenmerken van zulk een trouwe “soldaat” vinden: 
 
 

                                                             
2 Beschreven in de “Annalen” van Tacticus, Romeins geschiedschrijver, en andere bronnen. 
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1. Bereid om te lijden 

Het eerste kenmerk van een goede soldaat dat we terugvinden in de tekst is de bereidheid om te 
lijden (kakopatheo · kwade dingen ondergaan [moeilijkheden, verdriet]). “Lijd verdrukkingen als een 
goed soldaat van Jezus Christus” (2 Tim.2:3) In sommige manuscripten wordt het woord 
sunkakopatheo gebruikt, welk een samengesteld werkwoord is (sun + kakopatheo), en duidt op het 
ondergaan van kwade dingen met iemand anders (zoals ook wordt weergegeven in de NBG – “Lijd met 
de anderen als een goed soldaat…”). De context van het hoofdstuk geeft duidelijk weer dat Paulus 
zichzelf tot voorbeeld stelde naar Timotheüs. Hij vroeg hem niets om iets te doen wat hij zelf al niet 
deed. Hij beschrijft zijn eigen lijden (2 Tim.2:9-10) en spreekt in de ‘wij’ vorm. 
 
Het is moeilijk voor de meeste Westerse Christenen om te vatten hoe ernstig de geestelijke strijd is en 
wat het betekend om te lijden voor Christus. De omgeving rondom ons wordt stilaan meer en meer 
vijandig naar het Christendom en religies in het algemeen. Maar we worden niet geconfronteerd met 
het verlies van banen, gevangenschap en executie omwille van ons geloof. Op enkele uitzonderingen 
na zal het zijn dat men een Christen student niet uit de universiteit kan houden of een arbeider kan 
belemmeren om een goede baan te krijgen. Maar hoe standvastiger een Christen wordt en hoe meer 
God zijn werk zegent, hoe meer satan hindernissen, moeilijkheden en afwijzingen op de weg legt, hoe 
duidelijker de geestelijke strijd wordt en hoe meer het lijden naar de voorgrond zal treden.  
 

2. Verwikkeld in geestelijke zaken 
Een soldaat in dienst heeft geen job van 9h-17h, zelfs geen lange werkweek van 60-70h. Hij is 24 uur 
per dag en 7 dagen per week (24/7) actief als soldaat. Zijn lichaam, gezondheid, vaardigheden, tijd – 
alles wat hij is – behoord aan het leger waarin hij in dienst staat. Zelfs tijdens zijn verlof moet hij 
voortdurend beschikbaar zijn om teruggeroepen te kunnen worden omwille van eender welke reden. 
En wanneer hij in een gevaarlijke situatie wordt ingezet, wordt van hem verwacht dat hij zonder vraag 
of twijfel zijn leven op spel zet. Dit heeft als gevolg dat hij niet “wordt verwikkeld in de zaken van het 
levensonderhoud” (vs.4). In het Grieks wordt een passieve vorm van empleko gebruikt wat letterlijk 
vertaald kan worden als “invlechten”. Paulus spreekt hier niet over zaken die op zichzelf verkeerd zijn. 
Het is niet dat een soldaat geen contact meer mag hebben met zijn vroegere vrienden en kennissen, 
maar hij hoort niet meer bevangen of verstrikt te raken door hun. Deze dingen zijn niet relevant aan 
zijn dienst als soldaat en dienen mogelijk opgegeven te worden. Gelijkaardig weigert een goede 
soldaat van Christus aardse zaken toe te laten om zich te verwikkelen met zijn dienstbetoon voor Zijn 
Heer. Vele Christenen, voorgangers en dominees, speciale organisaties en leerstellige kerken zijn 
ondermijnd geworden door zorgen en activiteiten die in zichzelf onschuldig zijn. Ze hebben toegelaten 
dat het hoofddoel van het dienen van Jezus Christus, het opmarcheren van Zijn Koninkrijk tegen de 
krachten van de duisternis, verdrongen werd. 
 
In de parabel van de grondsoorten vergelijkt Jezus valse gelovigen, wiens niet-reddend geloof slechts 
van korte duur is, met iemand “bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de 
zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt 
onvruchtbaar” (Matt.13:22). Dit zijn de tijdelijk belijdende Christenen waarvan Petrus zegt: “Als zij de 
besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, 
maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste 
erger geworden dan het eerste” (2 Pet.2:20). 
 
“De zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom,” waarvan Jezus sprak, zitten verscholen 
onder “de zaken van het levensonderhoud” die een ongelovige kunnen weghouden van Christus en 
gelovigen weerhouden van het dienen van Christus. Net zoals een goede soldaat zijn leven vrijwillig op 
spel zet omwille van zijn land, zo zal de trouwe Christen “zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en 
[Christus] volgen” (Matt.16:24). Hij zal net als Paulus zeggen: “Ik maak mij nergens zorgen over, en ook 
acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, 
evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van 
Gods genade” (Hand.20:24). 
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3. In dienst van Christus 
Het derde kenmerk van een goede soldaat is een oprecht verlangen om hem te “behagen die hem 
voor de krijgsdienst aangenomen heeft” (2 Tim.2:4). Op dezelfde manier, maar dan van veel groter 
belang, is het diepste verlangen van een Christen om de Here Jezus te behagen, zijn 
Opperbevelhebber, Degene die hem in dienst heeft genomen. Het is onmogelijk om twee 
opperbevelhebbers tegelijkertijd te dienen, net zozeer het niet mogelijk is om twee heren te dienen 
(Matt.6:24). Het diepste verlangen van de trouwe Christen is beloond te worden voor zijn trouwe 
dienst en zijn Meester horen zeggen: “Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw 
geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer” (Matt.25:21). 
 
Het sterke verlangen om andere mensen te behagen is een typische eigenschap van de verdorven 
mens. En door de nog steeds voortzettende invloed van de oude natuur (Ef.4:22), neigen ook 
Christenen gemakkelijk naar het plezieren van mensen. Vele Christenen geven toe aan deze verleiding 
en worden meer bekommerd om het plezieren van hun collega’s, buren en vrienden dan het behagen 
van de Heer. En om dezelfde reden trappen veel voorgangers en dominees in de val om het genoegen 
van hun gemeente boven het behagen van de Heer te stellen. Zulk verlangen leidt onvermijdelijk naar 
moreel en geestelijk verval, omdat het behagen van de wereld, inclusief ‘wereldse Christenen’, vereist 
dat er compromissen gemaakt worden betreffende Gods waarheid, Gods standaard en persoonlijke 
heiliging. Het vereist het verlaten van Christus als onze eerste liefde (cf. Opb.2:2-4). Wanneer dat 
gebeurd moeten we inzien dat we zijn gevallen en ons moeten bekeren (vs.5). We moeten ons 
herinneren aan het eenvoudige getuigenis van Paulus: “Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik 
geen dienstknecht van Christus zijn” (Gal.1:10). Als Christus onze eerste liefde is zullen we steeds 
streven “hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn” (2 Kor.5:9; 1 Thess.2:4). 

 
Conclusie 
Dat er Christenen zijn die lijden omwille van hun geloof komt soms nogal schokkend over, maar is eigenlijk 
geen verrassing. Het is eerder vreemd wanneer we als Christenen niet lijden omwille van ons geloof. Paulus 
spoorde zijn ‘geliefde (geestelijke) zoon’ aan om te lijden als een soldaat. De Bijbel en de geschiedenisverhalen 
leren ons dat Paulus wel degelijk wist wat lijden inhield en hij dus niet sprak als een dwaas. Integendeel, hij 
sprak als een wijze vader die zijn zoon wilde waarschuwen en bekwaam maken voor de komende tijd. Hij wilde 
Timotheüs voorbereiden op hetgeen hem te wachten stond. Zo horen ook de gelovigen in deze tijd de woorden 
van Paulus persoonlijk tot ons te nemen om zo voorbereid te zijn op het lijden dat op een of andere manier zal 
komen. Lijden is niet iets wat een Christen zomaar overvalt en waarin hij zich niet kan voorbereiden. Ook de 
Christen moet de dag van vandaag nog steeds bereid zijn om te lijden en er op letten dat hij niet verstrikt raakt 
in wereldse zaken. Hij moet er voor waken dat hij zijn Opperbevelhebber nooit uit het oog verliest en zonder de 
goedkeuring van Hem zich in het strijdveld begeeft. 
 

MOEILIJKE WOORDEN  

 
Annalen   Geschiedkundig verhaal van de gebeurtenissen van jaar op jaar, geschiedverhaal. 
Dienstbetoon  Bediening, dienstverlening. 
Genoegen  Voldoening, tevredenheid. 
Leerstellig  Dogmatisch, doctrinair, de geloofsleer betreffend.  
Ondermijnen  Verzwakken, ondergraven. 
Opmarcheren  In aantal of belangrijkheid toenemen. 
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BIJBELLES 

INLEIDING 

Soldaten moeten vechten in een oorlog. Soms moeten ze dagen achtereen vechten en krijgen ze geen rust. Ze 
moeten altijd hun leider gehoorzamen. Nu wordt er in de Bijbel ook gesproken over andere soldaten die 
moeten vechten. Maar die vechten in een heel andere oorlog. Zullen we gauw naar de les gaan om uit te 
vinden wat dat nu voor een oorlog is? 
 
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE 
2 Tim.1:1-2; 2:1-4. 

BEGELEIDENDE VRAGEN 

 Wie schreef een brief aan Timotheüs? 
De apostel Paulus schreef een brief aan Timotheüs toen hij in de gevangenis zat. 

 Hoe noemt hij Timotheüs? 
Paulus noemt Timotheüs zijn geliefd kind. Het is niet zijn biologisch kind, maar zijn geestelijk kind. 

 Met welke woorden moedigt Paulus Timotheüs aan (2 Tim.2:1)? 
Paulus moedigt Timotheüs aan met de woorden “mijn kind, wees sterk.” 

 Wat voor opdracht geeft hij aan Timotheüs (vers 2)? 
Hij geeft aan Timotheüs de opdracht, “Wat je van mij gehoord hebt, in het bijzijn van veel getuigen, 
geef dat door aan mensen op wie je aan kunt en die bekwaam zijn om ook anderen te onderrichten.” 

 In vers 3 geeft Paulus nog een aansporing aan Timotheüs, welke is dat? 
Paulus spoort aan om zijn “deel van het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus (te dragen).” 

 Kun jij iets over soldaten vertellen? 
(Laat de kinderen antwoorden). Een soldaat in dienst heeft geen job van 9h-17h, zelfs geen lange 
werkweek van 60-70h. Hij is 24 uur per dag en 7 dagen per week (24/7) actief als soldaat. Zijn lichaam, 
gezondheid, vaardigheden, tijd – alles wat hij is – behoord aan het legere waarin hij in dienst staat. 
Zelfs tijdens zijn verlof moet hij voortdurend beschikbaar zijn om teruggeroepen te kunnen worden 
omwille van eender welke reden. En wanneer hij in een gevaarlijke situatie wordt ingezet, wordt van 
hem verwacht dat hij zonder vraag of twijfel zijn leven op spel zet. 

 Wat betekend het dan om soldaat van Jezus te zijn? 
Een goed soldaat van Christus is ook 24 uur in dienst. Hij heeft misschien wel eens vrij, maar tijdens zijn 
verlof moet hij ook steeds beschikbaar zijn. Als er een gevaarlijke situatie is, wordt er van hem 
verwacht dat je voor Jezus je leven wil geven. Je wilt je officier tevreden stellen. 

 Als je Christen bent, wie is dan jouw ‘officier’? 
Wanneer je Christen bent en je Hem wilt volgen, dan is Jezus jouw ‘officier’. 

 Vecht je als Christen in een oorlog? 
Je vecht als Christen niet in een oorlog, zoals met geweren en bommen. 

 Heb je wel eens gehoord van een geestelijke strijd? Tegen wie vecht je dan eigenlijk? 
Het is de vijandschap naar het Christendom. Soms verlies je een baan, of wordt je geplaagd op school 
en dat omdat je Jezus wil volgen. Hoe standvastiger een Christen wordt en hoe meer God zijn werk 
zegent, hoe meer satan hindernissen, moeilijkheden en afwijzingen op de weg legt, hoe duidelijker de 
geestelijke strijd wordt en hoe meer het lijden naar de voorgrond zal treden. Wij vechten eigenlijk 
tegen satan, die verhinderen wil dat het evangelie verder verspreid wordt. 

 Paulus roept Timotheüs op om drie dingen te doen. Dat is: bereid zijn om te lijden, bezig houden 
met geestelijke zaken en het behagen van Jezus. Ben jij bereid om een goed soldaat van Christus te 
zijn? 
(Laat de kinderen antwoorden.) 

 
SAMENVATTING 
Ondanks dat Paulus in de gevangenis zit, spoort hij nog steeds mensen aan doormiddel van het schrijven van 
brieven. Ook schrijft hij een brief naar Timotheüs. Hij noemt hem zelfs zijn geliefde zoon. Hij moedigt 
Timotheüs aan om sterk te zijn, maar ook wat hij van Paulus gehoord had om dat door te geven aan mensen 
waarvan hij op aan kon en die bekwaam waren om onderwijs te geven. Hij spoort hem ook aan om het lijden te 
dragen als een goed soldaat van Christus. Paulus wist dus dat het lijden een onderdeel is van het Christen zijn. 
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Als soldaat van Christus ben je altijd in dienst en mocht je al eens ‘vrij’ hebben, dan wordt er nog verwacht dat 
je altijd beschikbaar bent. Het uiteindelijke doel van het lijden als soldaat van Christus is om Hem welgevallig te 
zijn en Hem te behagen. 
 
Ben jij een soldaat van Christus? Wil jij ook strijden voor Hem? Dat betekend dat je lijden kan verwachten, dat 
het je niet altijd gemakkelijk zal gaan en je het niet altijd goed zal gaan. Maar de Heer zal je bijstaan en als je 
Hem hierin looft en prijst, zal Hij doen wat Hij belooft. Als soldaat van Christus heb je berouw over je zonden en 
heb je jouw vertrouwen op Hem gesteld. Dan heb je ook het verlangen om Hem te behagen en voor Hem te 
willen strijden. 
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CRÈCHELES 

 
Wie heeft er al eens ‘soldaatje’ gespeeld? Wat hebben we allemaal nodig om soldaatje te spelen? Goed zo, we 

hebben soldaten nodig, we hebben iemand nodig die zegt wat de soldaten moeten doen en we hebben een 

oorlog nodig. Als we die drie dingen hebben, kunnen we beginnen aan ons gevecht. Vandaag ontmoeten we 

een oude man, Paulus, en een jonge man, Timotheüs, die ook in een gevecht zitten, maar een heel ander 

gevecht dan je denken zou. 

 

Paulus was al een oude man. Hij was een goed soldaat van de Heer Jezus geweest, maar zat nu in de 

gevangenis. De Romeinse soldaten hadden hem gevangen genomen, omdat hij zei dat de Heer Jezus zijn 

Koning was en andere mensen wilde vertellen over die goede en sterke Jezus. Paulus wist dat hij niet lang meer 

zou leven en wilde daarom jonge Timotheüs nog helpen door hem nog wijze dingen te leren. Paulus was 

eigenlijk als een papa voor Timotheüs. Hij leerde hem veel dingen en Timotheüs mocht hem ook altijd vragen 

stellen. Maar vandaag was het geen tijd voor vragen, maar tijd om te luisteren. Paulus schreef een brief naar 

Timotheüs en schreef: “Lieve zoon, vecht als een goede soldaat van de Heer Jezus. En denk er aan dat een goed 

soldaat er steeds op let dat hij niet met andere dingen bezig is. En goede soldaat wil altijd doen wat zijn 

legerbaas hem vraagt. Dus Timotheüs, let er altijd op dat je niet teveel bezig bent met dingen die de Here Jezus 

niet van je vraagt.” 

 

Dat waren niet zo makkelijke woorden van Paulus. Timotheüs was een soldaat van de Here Jezus, dus hij moest 

vechten voor Jezus. Maar hoe dan? Weet er iemand hoe een soldaat van de Here Jezus vecht? Is er dan ergens 

een oorlog waar we naar toe moeten? Neen, de oorlog is rondom ons. Satan wil het ons heel moeilijk maken, 

zodat we gaan niet meer gaan doen wat de Here Jezus goed vind. Hij wil dat we zondigen. Hij wil dat we van 

alles doen wat Jezus niet van ons heeft gevraagd zodat we slechte soldaten worden. 

 

Soms merken we in ons hartje hoe moeilijk het is om te doen wat de Heere Jezus vraagt. Dan lijkt het veel 

gemakkelijker om te zondigen. Als je mama vraagt om de speelgoeddoos op te ruimen, maar jij veel liever 

televisie wilt kijken, is het veel makkelijker om ‘neen’ te zeggen dan ‘goed mama, dat wil ik graag voor je doen’. 

Dan is er een kleine oorlog in je hartje bezig. Het gaat dan niet goed in je hartje. Daarom leerde Paulus aan 

Timotheüs “denk er aan, je bent een soldaat dus je moet vechten voor de Here Jezus en dus doen wat hij 

vraagt.” 

 

Weet je wat nog een gevecht kan zijn? Wanneer je in de klas bent en je wilt vertellen over de Here Jezus, maar 

bang bent dat andere kinderen je zullen uitlachen. Wat is het dan toch moeilijk om toch te spreken over Jezus 

hè? Wel, denk er dan aan dat je een soldaat bent van de Here Jezus. Je bent in Zijn leger en hebt de opdracht 

om te doen wat Hij van je vraagt. Ook al is dat niet altijd fijn. 

 

Wil jij een goede soldaat van de Heere Jezus zijn? 
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MEMORIEVERS 

 

Matt.5:10  Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen: 
voor hen is het hemelse koninkrijk. 
 

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg 
memorievers De Vervolgde Kerk Les 1). 
 
Om dit vers aan te leren kan er gebruik gemaakt worden van de melodie van het kinderlied “De Heer is waarlijk 
opgestaan” uit de bundel Op Toonhoogte, nummer 352. Om het goed te laten klinken kunnen de regels van het 
lied op de volgende manier gezongen worden: “Gelukkig zij die vervolgd worden – omdat ze Gods wil doen – 
voor hen is het hemels koninkrijk – (echo) voor hen is het hemels koninkrijk – (zing de eerste regel nog eens) 
Gelukkig zij die vervolgd worden – omdat ze Gods wil doen.” Wanneer deze melodie niet bekend is kan er ook 
gebruik gemaakt worden van het lied “Er is een kindeke geboren op d'aard”, nummer 341. De regels kunnen 
dan op de volgende manier gezongen worden: “Gelukkig zij die vervolgd worden omdat – (herhaling tweede 
regel) gelukkig zij die vervolgd worden omdat – ze Gods wil doen – (herhaling) ze Gods wil doen – voor hen is 
het hemelse koninkrijk.” 
 

IJSBREKERTJES 

 

Een soldaat 

Vraag de kinderen hoeveel uur hun papa in de week werkt. Heeft hij wel eens een dag vrij? Moet hun papa zich 

ook bezig houden met dingen buiten zijn werk? (Help hen desnoods op weg door dingen aan te dragen, 

voorbeelden kunnen zijn: voor de kinderen en hun mama zorgen, de tuin doen, de auto naar de garage 

brengen, etc.) Hoe zou het zijn als je soldaat bent? Laat de kinderen antwoorden. En dan een soldaat uit de 

Bijbel? Vandaag leren we over een soldaat van Christus. Deze werkt 24 uur per dag en 7 dagen in de week, kon 

zich niet met kinderen en auto’s bezig houden en al mocht hij een vrije dag hebben, kon hij toch teruggeroepen 

worden. 

 

Het Woord geboeid? 

Neem handboeien mee. Sla een kind in de boeien en vraag of ze nu nog kunnen spreken. Verwijder de boeien 

en probeer nu de Bijbel te boeien. Dit zal niet gaan. Vertel de kinderen dat Paulus wel gevangen zat en Nero zo 

hoopte dat het evangelie zo wel zou stoppen en er geen Christenen meer zouden bijkomen. Maar kun je het 

Woord van God ook in de boeien slaan? Nee, het Woord van God kun je niet in de gevangenis zetten. Paulus 

schreef brieven vanuit de gevangenis naar de gemeenten van Christus en hij sprak over het evangelie, zo ging 

het Woord verder. Laten we eens luisteren wat er vandaag in de les gebeurt. 

 

Vals beschuldigt 

Ben jij wel eens gestraft voor iets dat je niet gedaan hebt? Ken je misschien iemand die gestraft is voor iets dat 

hij niet gedaan had? Laat de kinderen voorbeelden noemen. Vraag hen of zij misschien gehoord hebben van 

een wrede heerser, genaamd Nero. Deze man regeerde over het Romeinse rijk in de tijd van Paulus. Er was in 

Rome een erge brand geweest. En weet je wie de schuld kreeg? De Christenen. Nero hield niet van deze 

mensen en vond dat het goed uitkwam dat er brand was geweest, want nu kon hij tenminste de Christenen 

straffen. Erg, hè? Dit was een heel erge vervolging voor de volgelingen van Christus. 

 

Een brief 
Als voorbereiding op de les, kun je een brief schrijven aan elk kind in de groep. De brief bevat woorden of delen 
van de brief die Paulus aan Timotheüs schreef. Als een introductie voor je les, laat je elk kind zijn brief 
voorlezen. Vertel de kinderen dat ze vandaag leren over de inhoud van Paulus’ brief aan Timotheüs, wat 
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ongeveer hetzelfde was als dat zij in hun brief hadden staan. Lees hierna het Bijbelgedeelte voor uit 2 Tim.1:1-2 
en daarna de verzen voor de Bijbelles. 
 
Voorbeelden voor brieven zijn:  

 Geliefde Jan, ik dank de Heer als ik in mijn gebeden voortdurend aan je moet denken. Ik ken je ouders 
en hun geloof in de Here Jezus en weet dat jij ook de Here lief hebt. 

 Geliefde Nele, ik wens je de genade, de barmhartigheid en de vrede van God, de Vader, en van 
Christus Jezus, onze Heer. Ik beleef veel vreugde aan je. 
 

Mochten er jongere kinderen in de groep zijn, kun je een eenvoudige boodschap schrijven. Schrijf hun naam 
groot op de envelop en verstop deze in het lokaal. Laat hen hun envelop zoeken, wanneer ze het gevonden 
hebben, kun je de boodschap aan hen voorlezen. 
 

KNUTSELWERKJES  

 
Zwaardboekenlegger 
Geef elk kind een vel stevig gekleurd papier in A5 formaat (helft van een A4 blaadje). Laat hen hier een zwaard 
op tekenen en dit uitknippen (zorg dat het breed genoeg is dat het kan dienen als een boekenlegger). Deel het 
vers uit 2 Tim.2:3 uit, die je van te voren het uitgeprint en laat hen dit op het zwaard plakken. Ze mogen hun 
zwaardboekenlegger verder nog versieren. 
 
Het goede nieuws gaat door 
Geef elk kind een rol wc papier (of rol een vel stevig papier op om hetzelfde effect te krijgen). Laat hen dit 
versieren. Plak of schrijf het vers uit 2 Tim.2:2 op de rol. Wanneer iedereen het af heeft mogen ze hun rol 
gebruiken om het goede nieuws door te geven. Geef het eerste kind een gedeelte van het vers in het oor en 
laat hem dit door vertellen aan het kind dat naast hem zit door de rol te gebruiken. Let op dat de kinderen niet 
in het oor van het andere kind roepen. Wanneer ze weer terug bij het eerste kind zijn, is de boodschap dan nog 
hetzelfde? 
 

KNUTSELACTIVITEITJES  

 

Weg met de zonde 
Verfrommel vellen papier tot ballen, zoveel als er kinderen zijn. Verdeel de kinderen in twee groepen en laat 
hen tegenover elkaar staan in het lokaal. Markeer het midden van de vloer met schilderstape om de groepen te 
delen. Laat elk kind een papieren bal nemen. In dit spel stellen de papieren ballen de zonde voor en de 
kinderen doen alsof ze de zonde weggooien. Echter, wanneer ze hen weggooien zullen de kinderen aan de 
andere zijde van het lokaal hun zonden terug gooien. Elke groep zal de ballen (zonden) naar de andere helft 
gooien en elke bal dat terug komt weer weggooien. Na ongeveer 30 seconden van ballen gooien, heeft de 
groep met de minste ballen in hun gebied gewonnen. Verdeel de groepen opnieuw in en speel het opnieuw. 
Wanneer we Jezus toebehoren en Hem volgen, geeft Hij de kracht en helpt Hij ons om onze zonden weg te 
doen. Maar als we christen zijn betekent het nog niet dat we volledig vrij van zonden zijn. Soms zijn er 
verleidingen, zoals jaloersheid, boosheid, ongehoorzaamheid en ander vuil waar we ons bewust van moeten 
zijn. Deze verleidingen komen in verschillende vormen en manieren, om ons van Jezus af te houden. We weten 
wat deze zonden zijn en wanneer ze op onze wegen komen moeten we ze weggooien. “Een soldaat in dienst 
laat zich niet in met zaken van het burgerleven” (2 Tim.2:4).  
 
De soldaat 
Voorbereiding: knip vormen voor een riem en schoenen uit wit stevig papier, gebruik dit ook om een schild te 
maken. Maak vormen van zwaarden die de kinderen zelf kunnen uitknippen en voeg hierbij aluminiumfolie om 
het zwaard hiermee in te kunnen wikkelen. 
Laat elk kind op een groot vel (behang)papier liggen en trek zijn lichaam over op dit vel. Laat hen hun naam 
hierop schrijven. Hang het vel op (of leg het op tafels neer). Geef elk kind een riem en schoenen en laat hen 
deze op ‘hun lichaam’ plakken. Gebruik aluminiumfolie om een helm en een borstplaat te maken. Laat hen dit 
ook opplakken. Laat de kinderen het verder versieren naar eigen inzicht. Schrijf het vers uit 2 Tim.2:3 boven de 
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‘soldaat’. Ze kunnen de ‘soldaat’ oprollen en meenemen naar huis om weer aan de muur te kunnen hangen. 
Deze activiteit kan ook voor de les gedaan worden en als visueel hulpmiddel gebruikt worden. 
 
De Bijbelsmokkelaar 

Kinderverzamel DVD. Maak gebruik van deze DVD om het verhaal van vervolging te laten zien. Neem een 

laptop mee om de DVD te kunnen afspelen. Kies hierna het filmpje “De Bijbelsmokkelaar.” Dit filmpje duurt 

ongeveer 15 minuten. 

 

Verboden letters op de muur (Week 6) 

Een spannend jeugdboek over Christenen in Pakistan. Gebaseerd op waargebeurde feiten. Een groep mannen 

en jongens gaat schreeuwend naar het dorp om de Christenen een lesje te leren. Ajoeb leert daarna Salima 

kennen en wordt zelf doelwit. Basisschool leeftijd. Lees deze week pagina 66-76 voor aan de kinderen. 

 
Superkoffer! 

Een boekje voor de peuters en kleuters om voor te lezen. Laat de plaatjes in het boek zien, terwijl je voorleest. 
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LIJDEN ALS EEN SOLDAAT 

(HANDREIKING KINDEREN) 

2 TIM.1:1-2; 2 TIM.2:1-4 

 

MEMORIEVERS 

 
Matt.5:10 Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen: 

voor hen is het hemelse koninkrijk. 
 

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD 

 

 Wie schreef er een brief aan Timotheüs? _________________________. 

 Waar woonde Paulus op dat moment? In een 

 PALEIS   VILLA   TENT   GEVANGENIS 

 Waar moedigde Paulus Timotheüs in aan? ________________________. 

 Wat voor opdracht geeft Paulus aan Timotheüs in vers 3?     

___________________________________________________________. 

 Hoeveel uur werkt een soldaat van Christus? 

 8 UUR PER DAG  24 UUR PER DAG/7 DAGEN PER WEEK    70 UUR PER WEEK 

 Als je soldaat van Christus bent, wie is dan jouw officier? ____________. 

 Paulus roept op om drie dingen te doen als soldaat van Christus.  

 HUISWERK MAKEN    TE LIJDEN   GRAS MAAIEN 

 MET GEESTELIJKE ZAKEN BEZIG HOUDEN   JEZUS BEHAGEN (LIEFHEBBEN) 

 (Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)  
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KLEURPLAAT 1 

 

 

 

  



 

 

 

D
E 

V
ER

V
O

LG
D

E 
KE

R
K 

LE
S 

6 


 L
IJ

D
EN

 A
LS

 E
EN

 S
O

LD
A

A
T 

©
2

0
1

3 
K

IN
D

ER
- 

EN
 J

EU
G

D
W

ER
K

 E
B

EN
H

O
U

T.
  A

LL
E 

R
EC

H
TE

N
 V

O
O

R
B

EH
O

U
D

EN
. 

 

14 

 

KLEURPLAAT 2 

 

 
 
 
 
 

 

 


